
 
 

Op het kerkhof vind je de geschiedenis van het dorp. 

Nieuwsbrief 7        juni 2023 

 
Voor u ligt nieuwsbrief nr.7 van de Stichting Kerkhof Bavel.  

Het is zomer! En dat merken we: hoge temperaturen, een brandend 

zonnetje en o, wat is het droog. Ook op en voor het kerkhof is de droogte 

goed te merken. Als u langsloopt en u ziet een verlept plantje… er is water 

aan de zijkant en op het kerkhof vindt u gieters……. 

U kunt ons natuurlijk vinden op de zondag van Bavel Anno. We heten u dan 

graag welkom. 

De opmerking over de plaatsing van een bankje op het kerkhof, heeft 

onverwacht effect gehad. Er gaat zeker iets komen, u gaat ervan horen. 

Net als van de werkzaamheden aan hek (verven) en voegwerk die de 

gemeente zal laten uitvoeren. 

 

 

 

Bavel Anno 2023  
Bavel is deze week weer in de ban van het Dorpsfeest Bavel Anno. En 

natuurlijk willen wij als Stichting Kerkhof Bavel graag acte de présence geven. Op zondag 25 juni 

kunt u onze vrijwilligers bij het kerkhof vinden voor een praatje, hulp bij uw zoektocht naar een 

specifiek graf of om eens te kijken naar de originele bidprentjes. Wat een geweldig tijdsbeeld 

geven deze prentjes, alleen daarom al de moeite meer dan waard. Wellicht komt u ons zelfs een 

bidprentje brengen? We missen er nog 77. Op de website kunt u zien welke prentjes dit zijn.  

Ook vertellen wij u graag over onze plannen om van het kerkhof 

nog meer een plaats te maken voor een moment 

van rust in deze zo hectische wereld, een plek 

die ook uitnodigt om stil te staan bij het 

verleden.  

Het kunnen aansteken van een kaarsje hoort 

daar zeker bij! Vanaf Bavel Anno is dit ook 

blijvend mogelijk (en niet alleen op bijzondere 

dagen). Uw bijdrage van €0,50 per kaarsje komt 

ten goede aan onze Stichting.  

 

 



Rondleiding 
Wat betekent de tekening op het kapelletje? 

Op deze en vele andere vragen krijg jij  

antwoord tijdens onze rondleiding over  

het oude kerkhof van Bavel.  

Voor meer informatie ga naar onze website of 

mail naar info@kerkhofbavel.nl 

 

Graf opgeknapt, vervolgd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief stond 

het verhaal van de familie 

Couweleers en het opknappen  

van het graf van de vader van 

Nico. Het genoemde stenen 

randje om het graf te 

markeren en wat zand en 

grind hebben het graf weer 

helemaal toonbaar gemaakt. 

Het plateautje biedt in elk 

geval plaats aan een kaarsje 

met Allerzielen. 

De website laat binnenkort 

ook de vernieuwde versie 

zien. 

 

Nog gezocht: 77 bidprentjes  
Het digitaal archief van de op ons Kerkhof begravenen 

wordt steeds completer. Bij elk graf wordt de 

geboortedatum, datum van overlijden, foto van het graf 

en het bidprentje geplaatst. Helaas missen we nog 

steeds 77 bidprentjes. Zie 

ingevoegde link: 

http://paulusvandaesdonck.nl/kerkh

of/gezocht.html  

Heeft u een ontbrekend bidprentje of 

weet u bij wie we ervoor aan kunnen 

kloppen?  

Neem contact op met onze secretaris 

Hans via info@kerkhofbavel.nl 

 

Boom van het jaar 
Dit jaar hebben wij ‘onze boom’ 

voorgedragen voor de Boom van het 

jaar verkiezing, georganiseerd door 

het SBNL Natuurfonds. Dit is een 

jaarlijks terugkerende verkiezing die 

uiteindelijk dé Nederlandse boom 

van het jaar oplevert die in Europees 

verband meedoet aan de verkiezing 

European Tree of the Year.  

 

Uiterlijk 4 september wordt bekend 

welke boom genomineerd wordt voor 

de provincie Noord-Brabant. 

Uiteindelijk wordt uit de twaalf 

provinciebomen dé boom van 

Nederland gekozen.    

Wij houden u vanzelfsprekend op de 

hoogte. 
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Verhaal vrijwilliger 
Elke nieuwsbrief willen wij u laten kennismaken met 

één van onze vrijwilligers. Na Cris Schaap en Toine 

Jansen (Toine de smid) is nu de beurt aan Gerard 

Oomen.  

Wat maakt dat jij je inzet voor het kerkhof in Bavel?  

Heb jij Bavelse roots, Gerard? 

Nou en of. Ik ben in Bavel geboren en 

getogen, net als mijn vader die hier altijd 

gewoond en gewerkt heeft. Al meer dan 200 

jaar woonden er voorouders met de naam 

Oomen in Bavel. Via de voorouders 

Schaliboom en Brocxs zijn de Bavelse roots 

nog vele malen ouder. Mijn moeder kwam 

overigens uit Gilze. 

Ik woon nog steeds in hetzelfde huis waar ik 

geboren ben, omdat ik het ouderlijk bedrijf 

heb overgenomen, ben dus nooit verhuisd. 

Naast het werk op het melkveehouderijbedrijf ben ik van 

jongs af aan actief geweest in het Bavelse 

verenigingsleven. Zo was ik bijv. voorzitter van de KPJ en 

later van de NCB/ZLTO. Daarnaast ben ik actief geweest 

in allerlei besturen van o. a.  landbouworganisatie, 

diverse coöperaties en instellingen op regionaal en/of 

provinciaal niveau. En nu ben ik nog steeds actief, bijv. 

als vicevoorzitter van de Parochie van de Heilige Familie, 

waar Bavel deel van uit maakt. 

Waarom ik me voor het kerkhof inzet? 

Mijn grootouders en overgrootouders woonden in Bavel 

en zijn begraven op het oude kerkhof, net als enkele 

oudtantes en een ver familielid (overigens zijn niet alle 

16 graven met de naam Oomen op het kerkhof familie).  

Toen de gemeente in 2015 besloot om de R.K. 

begraafplaats aan de Kerkstraat te sluiten met 

terugwerkende kracht tot 2011, heb ik onmiddellijk 

bezwaar gemaakt/beroep aangetekend tegen die 

sluiting. Mijn voorouders en met hen vele anderen 

waren daar nl. in hun volle overtuiging  begraven in een 

graf met eeuwigdurende rechten in afwachting van de, 

door het geloof ingegeven ‘wederopstanding’.      

Dat enkele van mijn voorouders hier 

begraven liggen speelt dus zeker een 

rol in de motivatie. Daarnaast vind ik 

het een prachtig kerkhof waar veel 

historie van Bavel ligt. Met de 

monumentale muur 

aan voor- en zijkant, 

de kapel in het 

midden en veel 

monumentale graven is het kerkhof 

zeer de moeite waard om te 

behouden voor de toekomst. Het kan 

ook een ‘plaats van rust‘ zijn midden 

in het dorp. 

Gerard geeft het stokje door aan 

Erwin Leppens. 
 

Contactpersonen 
Als Stichting willen we in contact 

komen met nabestaanden van de op 

ons Kerkhof begraven personen. Aan 

veel graven hebben we inmiddels 

een contactpersoon kunnen 

koppelen. Op dit moment ontbreken 

nog contactpersonen van 400 

graven. Zie hiervoor bijgevoegde link  

http://paulusvandaesdonck.nl/kerkh

of/contactloos.html  

Wilt u als contactpersoon optreden 

voor één of meerdere graven? Stuur 

dan een mail met uw 

info@kerkhofbavel.nl met daarbij 

een toelichting wat uw relatie is met 

de overledene(n)  

www.kerkhofbavel.nl 
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Patrick bedankt 
 
Helaas merkt een vrijwilliger soms dat een en ander 

niet meer te combineren valt en besluit dan te stoppen 

met de activiteiten voor het kerkhof.  

Begrijpelijk, maar wel heel erg jammer. Want wat 

maakte Patrick Bogers toch een geweldige foto’s! 

Gelukkig mogen we van zijn hele archief gebruikmaken.  

Patrick, bedankt voor alle mooie foto’s en het werk aan 

de website.  

 

 

In de volgende nieuwsbrief:  
• update over bidprentjes en contactpersonen 

• mogelijke nieuwtjes, bijv. over ons contact met 

de gemeente 

• een interview met één van de vrijwilligers 

• een rubriek waarin we graag verhalen van u 

willen plaatsen. Wilt u iets delen over uw relatie 

met het kerkhof? Een wetenswaardigheidje? 

Stuur dan een berichtje naar 

info@kerkhofbavel.nl dan nemen wij contact 

met u op.  

 


