
 
 

Op het kerkhof vind je de geschiedenis van het dorp. 

Nieuwsbrief 8       augustus 2023 

 
Voor u ligt nieuwsbrief nr.8 van de Stichting Kerkhof Bavel.  

Het is weer voorbij de zomer van dit jaar met eerst hoge temperaturen 

en zon en daarna heel veel regen. 

Helaas, de plaatsing van een bankje (of worden het bankjes) laat nog 

even op zich wachten. Maar de noodzakelijke werkzaamheden  

aan hek (verven) en voegwerk aan de schansmuur hebben wel 

plaatsgevonden.  

 

En u heeft vast al wel de veranderingen aan de website gezien, die 

vernieuwd is en nu ook goed op een mobiel te bekijken is. 

 

Terugblik Bavel Anno 2023  
Deze editie van Bavel Anno was anders dan voorgaande jaren. En heel erg warm!! De 

parasolkwaliteiten van de bomen kwamen goed van pas, voor onszelf en voor de bezoekers die we 

mochten verwelkomen. En voor het eerst kon er een kaarsje worden aangestoken, een 

mogelijkheid die blijft. Uw bijdrage van €0,50 per kaarsje komt ten goede aan onze Stichting.  

Open Monumentendagen 2023  
 

Ook dit jaar verwachten wij weer veel bezoekers te mogen 

verwelkomen tijdens de Open Monumentendagen op 

zaterdag 9 en zondag 10 september (11.00 – 17.00). De 

kerk is deze dagen eveneens geopend voor bezichtiging. In 

het programmaboekje vind u ons terug  

https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/ 

Toepasselijk thema dit jaar: Levend Erfgoed.  

Heeft u zin om ons als vrijwilliger te komen helpen om bezoekers wat meer te vertellen 

over het kerkhof en vooral ook over de kerk? U bent van harte welkom. Aanmelden via 

info@kerkhofbavel.nl 

 
Jaarverslag 
Elke vereniging of stichting is verplicht een jaarverslag met daarin een jaarrekening op te maken. 

En natuurlijk doen we dit graag. Het volledige verslag vindt u op onze site:  jaarverslag

https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/
mailto:info@kerkhofbavel.nl
https://www.kerkhofbavel.nl/index.php/2023/08/31/jaarverslag-stichting-kerkhof-bavel/


D.O.M. 
Op de oude grafzerken bij de kapel op het kerkhof komt 

de afkorting D.O.M. voor, maar wat betekent dit? 

Het Latijnse D.O.M. staat voor Deo Optimo Maximo, 

oftewel ‘aan God , de beste en 

hoogste gewijd.  

Oorspronkelijk was dit een 

heidense uitdrukking gewijd aan de 

God Jupiter om daarmee die God te 

eren als de beste en de grootste 

(hoogste). 

De benedictijnen namen deze 

spreuk over en zo werd het een christelijke tekst, 

meestal geplaatst op graven van priesters samen met 

een kelk. 

Later werd het ook gebruikt als grafschrift op niet 

priestergraven. 
 

Rondleiding 
Waarom zijn de kruizen op het nieuwe gedeelte 

allemaal hetzelfde? 

Op deze en vele andere vragen krijg jij  

antwoord tijdens onze rondleiding over  

het oude kerkhof van Bavel.  

Voor meer informatie ga naar onze website of 

mail naar info@kerkhofbavel.nl 

 

Restauratie zerken 
De oude zerken die ooit in de (vorige) kerk op de grond 

lagen en daarna tegen de muur van het kapelletje zijn 

geplaatst, vertoonden ernstige scheuren 

en gebreken. De gemeente gaf daarom 

opdracht om de zerken te restaureren. De 

zerken werden voorzichtig verwijderd en 

naar Meesters-in gebracht, een  bijzonder 

bedrijf in Tienhoven aan de Lek. En daar 

mochten wij gaan kijken.  

We werden daar met open armen 

ontvangen door een zeer gepassioneerd team mensen 

die heel ruim de tijd voor ons namen. Geweldig om te 

zien wat een vakwerk komt kijken bij 

allerhande restauraties en ook 

nieuwe projecten die door het bedrijf 

door heel Nederland worden 

uitgevoerd. Onze 

zerken zijn in goede 

handen. Daarnaast 

leerden we van alles 

over steensoorten, 

zoals de Escosijnse 

steen waarvan het 

grootste gedeelte van de 

grafmonumenten op ons kerkhof 

gemaakt zijn, een soort Belgisch 

hardsteen, hoofdzakelijk uit de 

plaats Écaussinnes. En ook over de 

manieren waarop je zerken kunt 

reinigen zonder de steen of de 

inscriptie te beschadigen. 

  

 

 

Intussen worden de muren van het 

kapelletje hersteld, geen overbodige 

luxe, maar pas zichtbaar natuurlijk 

toen de zerken weg waren gehaald. 

 

 

 
 
 
 

mailto:info@kerkhofbavel.nl


En ook het hekwerk en de schansmuur eronder zijn 

aangepakt. Het hek is opnieuw geschilderd en 

ontbrekende punten nu ook opnieuw gemaakt. Nu daar 

nog een likje verf op…. 

 

 
 

Nog gezocht: 74 bidprentjes  

Het digitaal archief van de op ons Kerkhof begravenen 

wordt steeds completer. Bij elk graf wordt de 

geboortedatum, datum van overlijden, foto van het graf 

en het bidprentje geplaatst. Helaas missen we nog 

steeds 74 bidprentjes. Zie ingevoegde link: 

http://paulusvandaesdonck.nl/kerkhof/gezocht.html  

Heeft u een ontbrekend bidprentje of weet u bij wie we 

ervoor aan kunnen kloppen?  

Neem contact op met onze secretaris Hans via 

info@kerkhofbavel.nl 

 

 

Boom van het jaar 
Spannend hoor, bijna 4 september, 

de dag waarop de nominaties voor 

boom van het jaar bekend worden 

gemaakt. Zou onze boom erbij 

zitten? 

Mocht dit niet het geval zijn, 

proberen we het volgend jaar 

gewoon opnieuw. Misschien wel 

geïllustreerd met uw verhalen over 

de boom of het kerkhof (of de 

verhalen die u van ‘ondeugende’ 

voorouders hebt gehoord). Wij horen 

ze graag en ach, er zal niemand 

meer boos over worden   . 

 

Contactpersonen 
Als Stichting willen we in contact 

komen met nabestaanden van de op 

ons Kerkhof begraven personen. Aan 

veel graven hebben we inmiddels 

een contactpersoon kunnen 

koppelen. Op dit moment ontbreken 

nog contactpersonen van 374 

graven. Zie hiervoor bijgevoegde link  

http://paulusvandaesdonck.nl/kerkh

of/contactloos.html  

Wilt u als contactpersoon optreden 

voor één of meerdere graven? Stuur 

dan een mail met uw 

info@kerkhofbavel.nl met daarbij 

een toelichting wat uw relatie is met 

de overledene(n)  

www.kerkhofbavel.nl  

http://paulusvandaesdonck.nl/kerkhof/gezocht.html
mailto:info@kerkhofbavel.nl
http://paulusvandaesdonck.nl/kerkhof/contactloos.html
http://paulusvandaesdonck.nl/kerkhof/contactloos.html
mailto:info@kerkhofbavel.nl
http://www.kerkhofbavel.nl/


Verhaal vrijwilliger 
Elke nieuwsbrief willen wij u laten kennismaken met 

één van onze vrijwilligers. Na Cris, Toine en Gerard is 

nu de beurt aan Erwin Leppens.  

Heb jij Bavelse roots, Erwin? 

Jazeker. Ik ben geboren in het 

ziekenhuis maar getogen in Bavel. 

Vroeger woonde we op de Molenakker en 

zijn later verhuisd naar de Dorstseweg, 

Nieuwe Bredaseweg, Dorstseweg. Mijn 

voorouderlijke roots liggen ook in Bavel. 

De Familie Leppens is zo rond 1800 naar 

Bavel verhuist vanuit Bladel. Andere 

bloedlijnen gaan nog verder terug in de 

Bavelse geschiedenis. En als antwoord 

op de meest gestelde vraag: ik ben er eentje van Johan 

en Annemarie. 

Waar kennen we je van? 

Vroeger waren we veel te vinden op het voetbalveld. 

Omdat ik astma heb, heb ik maar 1 seizoen gevoetbald 

bij VV Bavel, maar desondanks was ik wel elk weekend 

op het voetbalveld. Mijn vader en broer voetbalden 

namelijk wel en ik stond vaak lootjes te verkopen aan 

de deur of hing ergens in een boom. Zo deed ik ook 

vaak dingen die ik niet mocht vanwege mijn astma 

zoals me verstoppen in de hooiberg van de manege.  

Mijn school was de Brigidaschool waar ze een 

kinderkoor hadden. Elke zondag zong ik in de kerk met 

“De Krekels” waarna we altijd een zakje snoep kregen. 

Later ben ik nog lid geweest van Jong Nederland en als 

puber van “Het Honk”. Jarenlang heb ik in de Primarkt 

gewerkt en in het weekend was ik steevast te vinden in 

Cafetaria het Centrum om een potje te kaarten en een 

pintje te pakken met vrienden. Helaas ben ik ooit uit 

Bavel moeten vertrekken omdat ik geen huis kon kopen 

of huren maar mijn hart ligt hier nog steeds.  

Hopelijk leert iedereen me nu weer kennen als iemand 

die zich met hart en ziel inzet voor het behoud van de 

kern van Bavel, het kerkhof. Van iedere Baviaon liggen 

daar zijn wortels. Als je het kerkhof weg zou halen, dan 

haal je de ziel uit Bavel. 

Wat maakt dat jij je inzet voor het 

kerkhof in Bavel?  

Vroeger nam mijn vader mij en mijn 

broer Dennis altijd mee naar het 

kerkhof. Naar het graf van zijn 

vader. Mijn opa heb ik nooit gekend 

maar door de verhalen die mijn 

vader me vertelde leerde ik hem 

alsnog kennen. In mijn pubertijd 

ging ik vaak langs mijn opa als ik 

weer eens verliefd was geworden of 

als het uit was gegaan. Toen ik mijn 

dochter adopteerde en toen ik ging 

trouwen heb ik opa dit als eerste 

verteld. Ik vroeg hem om advies en 

steun op momenten dat ik het nodig 

had en deelde mijn blijdschap en 

verdriet aan zijn graf alsof hij bij me 

was.  

Nu jaren later ga ik met mijn dochter 

naar het kerkhof en vertel haar 

verhalen over de voorouders die zij 

nooit heeft gekend. Ik leg haar uit 

dat wat er ook verandert in de 

wereld en in haar leven, dat deze 

plek er altijd voor haar zal zijn. Hier 

zal ze altijd rust vinden en een 

luisterend oor. Toen ik een artikel las 

dat het kerkhof mogelijk zou 

verdwijnen schrok ik me dan ook 

wezenloos. Vanaf dat 

moment zet ik me in 

voor het behoud van het 

Kerkhof omdat ik vind 

dat zowel het Kerkhof 

zelf alsook de verhalen 

over de mensen moeten 

blijven leven. Want dit is 

het verhaal van Bavel. 

 

Erwin geeft het stokje door aan Hans 

van der Zanden.  



Patrick bedankt 
 
Nee, niet weer een afscheid, maar een bedankje aan 

Patrick Bosman die verantwoordelijk is voor het 

ontwerp en het maken van de nieuwe website.  

Er kunnen vast nog zaken worden aangepast en 

verbeterd, en we zijn blij met uw feedback. 

We horen graag van u via 

info@kerkhofbavel.nl 

 

Heel blij zijn we met Jurgen van den Broek die onze 

groep als vrijwilliger komt versterken! U komt hem al 

meteen tegen tijdens de Open Monumentendagen. 

 

 

In de volgende nieuwsbrief:  
• update over bidprentjes en contactpersonen 

• mogelijke nieuwtjes, bijv. over ons contact met 

de gemeente 

• een interview met één van de vrijwilligers 

• een rubriek waarin we graag verhalen van u 

willen plaatsen. Wilt u iets delen over uw relatie 

met het kerkhof? Een wetenswaardigheidje? 

Stuur dan een berichtje naar 

info@kerkhofbavel.nl dan nemen wij contact 

met u op.  

 

mailto:info@kerkhofbavel.nl

